Jumping landenteams

Teamzilver voor
McLain Ward en BWP-er Sapphire

Belgische ploeg had zijn dagje niet
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Lucien Somers voelde het aan zijn (ondertussen beroemd geworden) water. “Schrijf maar op. Het komt
in de valies. We gaan voor een medaille”, verkondigde de Belgische jumpingcoach in de euforie die
door alle vier zijn ruiters werd onderschreven. Het vel van de beer was nog net niet verkocht in de
aanloop naar de Landenwedstrijd in Markopoulo, maar het scheelde niet veel of de ganse Belgische
hippische delegatie en de vriendjes zagen zich op een luxueus jacht al spiegelen tussen de bubbels in
fijn geslepen champagneglazen. Na de eerste ronde waarin de Rode Duivels de vierde plaats deelden
met Nederland en
Zweden was de
stemming al minder
uitbundig. Het zou dan
maar laat op de avond
in de tweede ronde
moeten gebeuren. De
Duitsers waren toen
voor goud reeds te ver
weg, maar zilver of
brons was nog binnen
Belgisch bereik. Toen
Ludo Philippaerts en
Parco als eerste
Belgische combinatie
na de tweede ronde uit
de ring stapten met 16
strafpunten voor vier
fouten was er zelfs
geen windstoot nodig
om de feestvreugde
richting Egeische Zee te
blazen. Duitsland won
goud. Of wat dacht je?
De Verenigde Staten
kregen na barrage met
Zweden zilver.

Het zal je maar gebeuren. Tijden de finaleronde voor de individuele medailles brak Mclain Ward het bit
van Sapphire en moest noodgedwongen voet aan de grond zetten.
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